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Van de redactie

De donkere dagen liggen alweer bijna achter ons.
Langzaam keert het licht terug en dat geeft
ruimte om vooruit te kijken, terwijl we ook
stilstaan bij wat is geweest.

Na twaalf jaar nemen Rikie, Janneke en ik afscheid
van onze taak in de kerkenraad. In die jaren
hebben we samen veel mooie, waardevolle en
soms ook uitdagende momenten meegemaakt.
Maar één ding stond altijd voorop: we hebben
het met plezier gedaan.

Gelukkig nemen we niet helemaal afscheid.
Janneke gaat verder in een andere functie en
voor Rikie en mij is een nieuwe rol gevonden.

Als taakdrager blijven we betrokken en mogen
we op een andere manier ons steentje blijven
bijdragen aan de gemeente.

We merken dat het in deze tijd niet altijd
eenvoudig is om opvolging te vinden. De wereld
is veranderd en iedereen heeft het vaak druk,
agenda’s zitten snel vol. Toch blijven we goede
moed houden. Betrokkenheid en vertrouwen zijn
er gelukkig nog steeds, en samen blijven we
zoeken naar manieren om onze gemeente
levend en verbonden te houden.

Tegelijk staan we stil bij het verlies van Henk
Oplaat, die ons is ontvallen. Jarenlang was hij een
stuwende kracht achter het Baoken. Met zijn
scherpe blik las hij alles kritisch na en haalde hij
de foutjes eruit. Henk was een belezen man die
vaak op de achtergrond veel regelde, iemand die
zichtbaar genoot van het leven.

We zullen hem enorm missen: zijn betrokkenheid,
zijn kennis en zijn stille, maar onmisbare
aanwezigheid. Tonny en haar gezin willen we
nogmaals van harte veel sterkte en kracht
toewensen in deze verdrietige tijd.

Met dankbaarheid voor wat is geweest en met
vertrouwen in wat komt, gaan we samen verder.

Géke Veldwachter
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De sfeer van Dickens komt tot zijn recht
met deze foto van de Kerstmiddag in de
dorpskerk van Bathmen.




(& luister

De voorgangers van de protestantse gemeenten in de ring Deventer
schrijven over het thema van de Regiokerkendag die op 12 oktober
plaatsvond in Holten: geloven met al je zintuigen.

Deze keer de bijdrage van Hanneke Diermanse, predikant in de
Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek.

‘Hoor. Maar ik kan niet horen. Mijn oren dicht
gestopt! Een versregel van Huub Oosterhuis
uit het Liedboek nr. 323. Ik moet vaak aan dit
lied denken als ik
buiten ben en om mij
heen kijk. Het is een
vertrouwd beeld

| geworden in het
straatbeeld. Overal
lopen mensen met
oortjes in. Of het nu in
de winkel is, op de fiets
of in de bus of trein. Die oortjes zijn
verbonden met een smartphone waarop
van alles te zien is en te horen.

Een voortdurende stroom van filmpjes, foto's
en berichten. Vingers die razendsnel scrollen
en typen.

Het lijkt wel of ieder in zijn eigen wereld
verzonken is. Niemand spreekt, er is geen
klank, geen woord. Tevergeefs probeer ik,
zoekend naar verbinding en niet in het bezit
van oortjes, wel eens contact te maken. Een
wazige afwezige blik is dan wat mij toevalt.

Marcus vertelt in zijn evangelie van iemand
die niet kan horen en gebrekkig spreekt. Hij
zit als het ware in zichzelf opgesloten. Wat
mensen zeggen dringt niet tot hem door en
zelfs zijn naam kan hij niet horen. Zou hij
oortjes in hebben? De mensen die hem
brengen, smeken Jezus om hem de handen
op te leggen. Wie is deze mens toch denk je
misschien? Jezelf herken je niet zo gauw in
die schimmige, haast ongrijpbare figuur,
deze doofstomme mens. Het hangt er maar
vanaf wat je onder doof verstaat....

Tussen horen en luisteren zit een wereld van
verschil.

Soms luister je maar met een half oor,
verdiept als je bent in de social media of op
iets wat achter de spreker gebeurt, soms
kom je meteen met jouw eigen verhaal op
de proppen: 0 ja, ik heb zelf wel eens gehad
dat....

En wie van ons is er wel eens niet
Oost-Indisch doof....

Jezus ziet de in zichzelf gekeerde mens. Hij
steekt zijn vingers in diens oren en raakt met
speeksel zijn tong aan. Een schrikbeeld voor
velen! Dat doen we niet meer zo snel in dit
post-corona tijdperk. Met alle virussen die
rondgaan is afstand houden toch het beste?!
Jezus kijkt omhoog naar de hemel, zucht
diep en zegt: Effata! Dat betekent:

Ga open! En dan gebeurt het wonder: hij
hoort en hij spreekt goed.

Jezus maakt verbinding met deze mens,
neemt hem apart. In de massa, de
anonimiteit, krijgt hij een gezicht. En hij
komt bij zichzelf. Ondanks alle sociale media
voelen veel mensen zich eenzaam. Door
intensief telefoongebruik vermijd je echt
contact. Steeds weer blijkt hoe belangrijk
verbinding tussen mensen is. We kunnen
niet zonder elkaar. De ander, een mens als jij.

DNIDIMYINO

Hoewel, een mens als jij ...

Afgelopen week gebeurde het weer tijdens
een autorit. Midden in een gesprek was daar
ineens de stem van de tomtom: ‘Ik luister’
Geen idee waar dit ineens vandaan komt & .
lk doe er het zwijgen maar aan toe.

Ds. Hanneke Diermanse
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Kleine stapjes en kleine lapjes

Waarschijnlijk heeft niemand hem gemist:
de kerstboom van gehaakte lapjes die op
de Brink stond. Een leuk initiatief dat weer
door veel mensen uit Bathmen werd
gedragen. Een vrolijke noot in een donkere
maand. Een hoopvol teken ook dat je met
zijn allen iets moois tot stand kunt
brengen. Zo kijk ik ook naar het Manifest
dat in november is getekend door veel
groepen uit de Bathmense samenleving.
Daarin staat dat we als noabers naar elkaar
willen omzien en naar de ouderen in het
bijzonder. Met als doel dat ze zo lang
mogelijk in hun eigen omgeving oud
mogen worden op een waardige manier.

Vandaag (16 december) zie ik in mijn krant
de foto die hier is afgedrukt. De boom in
Soedan. Mijn eerste
indruk was een
alternatieve lapjes
kerstboom.

A Niet natuurlijk.

' Veel schrijnender.
Een waslijn.

. Vrouwen die
gevlucht zijn uit
SEEEEEE hun dorp, de

mannen meegenomen of afgeslacht.
Dan denk je: de vrede is zo ver weg.
Ik voel me zo machteloos. Hoezo Kerst?

In diezelfde krant op dezelfde dag lees ik
dat kleine stapjes het beste werken. Niet te
verwarren met laaghangend fruit. De kleine
stapjes zijn initiatieven die op het oog niet
veel verschil maken, maar uit kunnen
groeien tot een beweging in de goede
richting. Als kerk doen we daar ervaring
mee op. In onze dorpen proberen we met
kleine stapjes te komen tot een kerk die
meedoet. We zien daar al de eerste
vruchten van. Het Manifest bijvoorbeeld.

Dat is Kerst dus. Kleine stapjes. Eén lichtje
maakt het donker al minder donker. Eén
baby als begin van een vredesbeweging.
Sta op voor vrede in je eigen omgeving.
Maak het leven lichter voor de mensen om
je heen. De kerk hééft de goede
boodschap. En daar moeten misschien wat
meer ruchtbaarheid aan geven. Daar
beginnen we mee in onze eigen dorpen.
We zoeken verbinding met de kerken om
ons heen. Daar zijn mensen voor nodig die
zich daarvoor willen inzetten. Dank voor
Géke Veldwachter en Rikie Oude Weernink
die weliswaar afscheid hebben genomen
na 12 jaar in het ambt te zijn geweest, maar
die zich geroepen voelen om door te gaan
als taakdrager. En Janneke van Schooten
die verder gaat als scriba (ouderling met
een bijzondere opdracht). Dank ook aan
Tonny in 't Hof die zoveel jaren de
geldzaken van de diaconie op een rijtje
heeft gezet. En dank aan Gerard Fransen,
Marian Jansen en Wim Scholthof die
her-bevestigd zijn. Om ons geluid te
kunnen blijven laten horen is er ook geld
nodig natuurlijk. Januari is de maand
waarin we weer met de kerkbalans bij u
langs komen. Verderop leest u hier meer
over. Geef gul alsjeblieft.

Mijn wens voor jou voor het jaar dat voor
ons ligt is dat je mag ervaren dat het goed
is om naar elkaar om te zien. Als gever en
als ontvanger. Dat je vrede mag vinden in
jouw omgeving en in je eigen leven.
Samen maken we er iets moois van net als
met de kerstboom van lapjes.

Met kleine lapjes/stapjes.

Ankie Borger




‘Taakdragers

Inde dienstvan 11 januari nemen we afscheid van
drie ambtsdragers, Rikie Oude Weernink, Géke
Veldwachter en Janneke van Schooten. 12 jaar lang
hebben zij het ambt met volle inzet vervuld. Tevens
zullen worden herbevestigd: Marian Jansen
(penningmeester), Wim Scholthof (ouderling
kerkrentmeester), Gerard Fransen (diaken).

Rikie, Géke en Janneke hebben aangegeven dat zij
wel actief willen blijven binnen het kerkenwerk.
Janneke vervultal de rol van scriba en zal dit blijven
doen. Daarom wordt zij in dezelfde dienst
herbevestigd als ouderling "met speciale opdracht”.
Rikie en Géke zult u veel tegenkomen als ‘taakdrager
bij de diakonie en pastoraat.

Een taakdrager is geen officieel lid van de kerken-
raad, maaris door jarenlange ervaring heel goed op
de hoogte van hetreilen en zeilen binnen onze kerk.

Géke en Rikie willen hun hulp inzetten waar dat
nodig is.

En dat is juist waar u deze dames zult tegenkomen:
daarwaar extra hulp gewenst is!

U merkt dat wij vooral in oplossingen proberen te
denkenintijden waariniedereen drukisen de
kerkenraad een klein groepje is geworden.

Kortom, als u dit leest dan kunt u daaruit conclude-
ren dat uw kerkelijke gemeente dringend op zoek is
naar aanvulling van hetambtsdrager-bestand.
Misschien wordt u door dit stukje leeswerk
enthousiast gemaakt om wat werk te verzetten voor
de kerk...Ga eens het gesprek aan met de
predikanten of met een kerkenraadslid.

We verzekeren u:iets doen voor de kerk is een
dankbare en leerzame taak!
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Het was haar laatste kerkenraadsvergadering in de
Ichtuskerk en ze mocht openen en sluiten.

Van hetzelfde bouwjaar als ik liet ze een bekend lied
van Louis Armstrong uit dit jaar 1967 horen:

What A Wonderful World. En wat ze daarbij zei en
schreef is me zo uit het hart gegrepen, dat ik het ook
graag in onze kerkelijke gemeente deel.
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Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

Allesbehalve vredig

De wereld was luid, boos en verdeeld.
Niets nieuws onder de zon, zou de
Bijbelse figuur Prediker opmerken. Het
was de tijd van de Viethamoorlog
(1955-1975). Rassenrellen teisterden
de Verenigde Staten. En in een reeks
politieke moorden zou Marin Luther
King op 4 april 1968 door een
sluipschutter worden doodgeschoten.

De blik van een kind

Louis Armstrong wilde hiertegen met
zijn lied expliciet tegenwicht bieden.
Niet door een protestlied te zingen,
maar door een statement te maken.

Ondanks alles zag hij ook schoonheid,

vriendelijkheid en eenvoud. En zoals
een kind kijkt, zingt dan de beroemde
regel: | think to myself what a
wonderful world - ik denk bij mezelf,
in wat voor een mooie wereld leven
we!

Gezegend nieuwjaar
Het lied wil geen ontkenning van alle
ellende zijn. Wel een keuze om het
mooie te zien en vast te houden:
bomen, rozen, de kleuren van de
regenboog, mensen die elkaar
groeten, baby’s.

Dit mooie willen en kinnen zien maakt
dat we tijdens onze kerkdiensten in
opnieuw een spannende wereldtijd
niet alleen Kyrie Eleison — Heer,
ontferm u roepen, maar ook zingen
van het licht als op de foto hiernaast.
En we oefenen ons daarbij om op dit
licht te blijven vertrouwen, zoals de
blinde Jan Wit destijds al dichtte:

Laat dan mifn hart O toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

om al ow tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij bedroet.

(Liedboek 978:q)

Yes, | think to myself,
“What a wonderful world!”

Ds. Gert Wijnstok
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Kerkbalans 2026

Wij horen er bij

De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans staat weer voor de deur. Tientallen vrijwilligers gaan
in de periode 12 t/m 17 januari aan de slag om alle leden te benaderen voor de bijdrage 2026.
In de week van 19 t/m 23 januari worden de formulieren met toezeggingen weer opgehaald.

In onze begroting staan tal van onderwerpen waar de bijdrage voor wordt gebruikt. Zoals voor
ons pastorale team, de vele activiteiten het hele jaar door, het houden van bijzondere diensten
en het betrekken van de jeugd.

Daarnaast hebben we ook de (vaste) kosten van de kerkgebouwen, de pastorieén, de salarissen,
maar ook missionaire en maatschappelijke projecten. Alles wat hoort bij een levende en vitale
kerkelijke gemeente, die naast een thuis voor gelovigen zeker ook deelnemer wil zijn in het
gezamenlijke dorpsleven.

In en rondom onze dorpen is veel te doen. Tal van verenigingen en organisaties dragen daarin
hun steentje bij. Onze kerk is hierin zeker ook een speler van belang. Dat is een goede zaak, zo
vinden we zelf, want wij horen er bij.

Het bieden van hulp aan hen die dat nodig hebben, het (onder-)zoeken van verdieping in je
leven, het luisteren naar de verhalen van onze Schepper, het omzien naar elkaar. Dat zijn
kenmerkende onderwerpen die in onze kerk aan de orde komen. Dat gaat verder dan binnen
de muren van de kerkgebouwen. Juist verder, buiten de muren, zoeken we samen onze plek.
Buiten de muren, in en rondom onze dorpen zoeken we samen de verbinding. Dat is goed want
wij horen er bij.

Meedoen, van belang zijn, in dorp en maatschappij kan alleen maar als je een goede thuisbasis
hebt. Die hebben we vanuit onze beide kerkgebouwen en vanuit onze kerkgemeenschap.
Dat vraagt werk en organisatie en natuurlijk ook geld, veel geld.

De Actie Kerkbalans is daarom van levensbelang. De bijdragen van onze gemeenteleden — van u
dus — vormen de financiéle kurk waarop we drijven. Subsidie voor kerkenwerk is er niet. We
moeten onszelf bedruipen. Daarom doen we ook dit jaar weer een uitdrukkelijk beroep op u

om mee te doen. Liefst met een plusje voor de inflatie. Zodat wij ons werk, professioneel
ondersteund door ds. Gert en ds. Hanneke, kunnen blijven doen, in en rondom Okkenbroek en
Bathmen.

Wij horen er bij

Steun ons

De kerkrentmeesters

% BAOKEN januari 2026 é '



BEGROTING 2026 PROTESTANTSE
GEMEENTE BATHMEN-OKKENBROEK

De begroting 2026 is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters
op 20 oktober 2025 en door de kerkenraad op 12 november 2025.

De staat van Baten en Lasten over 2026 laat een tekort zien van € 51.700 als
"Resultaat naar Algemene Reserve".

Verkort Overzicht
Begroting 2026 Begroting 2025 Jaarrekening 2024

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken € 48.400 € 41.000 €43.408

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen € 22.500 € 20.000 € 21.098

Opbrengsten levend geld € 166.400 € 173.500 € 162.066

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 30.000 € 31.000 € 16.432

Totaal baten A € 267.300 € 265.500 € 243.004

Uitgaven, kosten en lasten

Kosten kerkelijke gebouwen € 83.950 € 60.500 € 49.888

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en )

inventarissen € 1.000 €2.000 €21 Ay

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties € 21.200 € 23.000 € 19.689 -

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat € 126.750 € 150.900 € 139.465 #

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 11.000 €12.000 €7.498 =

Verplichtingen / bijdragen aan andere organen €12.100 € 14.000 €11.271 =]

Salarissen en vergoedingen €17.100 € 19.000 € 20.351 ﬁ

Kosten beheer, administratie en archief € 34.400 € 32.300 €32.105 m

Rentelasten / bankkosten € 8.500 € 8.000 €8.129 ‘.Q

Totaal lasten A € 316.000 € 321.700 €288.417 g
w

Operationeel resultaat (A) € -48.700 € -56.200 €-45413

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten €0 €0 €168.146
Incidentele lasten €0 €0 € -62.399
Incidentele baten en lasten (B) €0 €0 € 105.747
Resultaat verslagjaar (A+B) € 48.700 € -56.200 € 60.334

Mutaties bestemmingsreserves [ - fondsen

Onttrekking bestemmingsreserves €0 €0 €62.636
Onttrekking bestemmingsfondsen €0 €0 €0
Toevoegen aan bestemmingsreserves €0 €0 € -87.788
Toevoegen aan bestemmingsfondsen € -3.000 €0 €0
Totaal mutaties bestemmingsreserves | - fondsen (C) € -3.000 €0 € -25.152
Resultaat naar Algemeen reserve (D) € -51.700 € -56.200 € 35.182
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Samenredzaamheid

Op de dag van schrijven, 18 december, lees
ik in de krant dat Rotterdam klaar is met
‘zelfredzaamheid’. Want stel dat een
noodsituatie de stad platlegt. Dan “zeg je”,
stelt burgemeester Carola Schouten, “met
het woord zelfredzaamheid tegen burgers
datalsje het niet redt, je er alleen voor
komt te staan”. “Hier gebruiken we daarom
liever het woord samenredzaambheid. Als
je begint samen te werken, ontstaat er
onwijs veel kracht”

In de Kersttijd was de prachtige lapjes-
kerstboom op de Brink in Bathmen hiervan
het toonbeeld. Vele handen maakten dit
kunstwerk. Of dit nu de hakende handen
waren van Steekje Loos of de handen die
de constructie bouwden, samen krijgje
iets voor elkaar. En ook in Okkenbroek en
Lettele zijn daarvan altijd weer mooie
verhalen te vertellen.

Onze kerkelijke gemeente doet hierin
volop mee. En geeft op die wijze, zoals ik
hetaltijd noem, mee kleur aan het leven in
onze plattelandsgemeenten. In de actie
Kerkbalans brengen we dat ditjaar voor
hetvoetlicht.

Zonder al die handen zou de kerkelijke
gemeente zelf ook niet kunnen bestaan.
Daarom luiden we in de folder Kerkbalans
voor alle vrijwilligers van harte op feeste-
lijke wijze de klokken.

En kijk maar eens hoe Henk Broekhuis, één
van die vrijwilligers, dit weer op fraaie
wijze heeft verbeeld.

Néé, dit feestelijk klokluiden is niet
bedoeld als intro om hierna de noodklok te
luiden. Wel vragen we tijdens deze actie
Kerkbalans 66k om nieuwe vrijwilligers.
Vele handen, voeten, ogen, oren, monden
maken dat het kerkelijk hart kan blijven
kloppen. Enjuist de eigenheid van ieder
mens afzonderlijk maakt dat het samen-
spel zo'n kleurrijk geheel wordt als de
lapjesboom. Ceen één gehaakt lapje is
hetzelfde als een ander.

Wat het tegoed van een kerkelijke
gemeente is, vraagt u? Het Evangelie
levend houden dat niemand er alleen
voorstaat. Met geloof, hoop en liefde het
verschil maken tussen zelfredzaamheid en
samenredzaambheid.

Een verschil van nacht en dag!

Ds. Gert Wijnstok

PS. Vrijwilliger in de kerkelijke gemeente kun je op velerlei wijze zijn.
Neem contact op met onze scriba: jannekevanschooten@kerkbathmenokkenbroek.nl
en zij of één van de andere kerkenwerkers verteltje er meer over.




Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun uw kerk met een periodieke gift

De vrijwillige bijdrage is vaak maar deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Eris een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

De periodieke schenking heeft deze beperkingen niet. Het bedrag is geheel aftrekbaar bij uw
belastingaangifte. Er is geen drempel en geen maximum.

De belangrijkste kenmerken van een periodieke schenking zijn:
®  De giftis vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
® De looptijd is minimaal 5 jaar.
®  Gedurende de looptijd maakt u in elk jaar een vast bedrag over.

Rekenvoorbeeld:

U stelt voor uzelf een bepaald gewenst bedrag vast dat u als jaarlijkse bijdrage beschikbaar
wilt stellen. We stellen dit bedrag op 100%. Wanneer uw inkomen valt in het 30% tarief dan
kunt u het gewenste bedrag verhogen tot 142% zonder dat het u meer kost.

Valt uw inkomen in het 50% tarief dan kunt u het gewenste bedrag zelfs verhogen tot 200%
zonder dat het u meer kost. Daar zijn we als kerk erg blij mee natuurlijk.

Bovendien weten we ons voor een langere periode door u gesteund en dat geeft een mooie
basis in de meerjarenbegroting. Reguliere gift Periodieke gift

Wij geven u over de periodieke schenking graag alle informatie in een persoonlijk gesprek.
Aarzel niet om ons te benaderen. Dit kunt u aangeven op het toezeggingsformulier, of door te
bellen met: Marian Jansen, telefoon 0570-551675.

Wensen voor Kerk Okkenbroek vervuld

Het leefde al lange tijd; kunnen we de kerk van Okkenbroek beter naar onze hedendaagse wensen
inrichten?

Na veel voorbereidende gesprekken, vooral ook met de Okkenbroekers, werd begin ditjaar de vergunning
aangevraagd bij de gemeente Deventer. Het duurde even voor alles rond was maar net voor de zomer
stonden alle seinen op groen. Eerst gingen de professionele aannemers aan de slag. De drie voorste rijen
banken werden verwijderd, de oude keukeninrichting werd verwijderd, een deur werd verplaatsten
nieuwe toiletten gemonteerd.

Daarna kwamen de vrijwilligers aan de beurt. Schuren, verven, sausen, behangen, bekleden, kastjes
monteren, naden dichtkitten en tenslotte poetsen, dweilen, schoonmaken en ramen lappen.

Erwas al lange tijd geld voor gereserveerd. Maar onze reikwijdte werd belangrijk groter dan eerst gedacht
door de zeer royale bijdrage van de Vrienden van de Kerk Okkenbroek. Dat mag hier echt genoemd
worden.

Bijna drie jaar nam het hele proces in beslag. Goed dat we er samen de tijd voor hebben genomen om tot
weloverwogen beslissingen te komen. Het is de moeite waard geweest.

We mogen er trots op zijn.
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Korte impressie van 11 november 2025

Dinsdagavond 11 november was de avond over duurzaamheid, fairtrade en
groene kerk georganiseerd door de ZWO van de Ichtuskerk en onze kerk.
Deze avond werd goed bezocht. Jan Harm Borger opende de avond en gaf
het woord aan Lucy Peters uit Lochem.

Zij liet zien wat voor tassen ze maakt van binnenbanden, postzakken, zeilen,
brandweerslangen en andere gebruikte materialen. Na een korte pauze met
koffie/thee en tijd om wat inkopen te doen voor Sint of Kerst, vertelden de
Wereldwinkel, Kinderen van Uganda, de Rob Foundation, Gered
Gereedschap en de Groene Kerk commissie over hun activiteiten.

De opbrengst van ons project de Rob Foundation was 255 euro!

Namens Tamar uit Uganda heel hartelijk dank. Het geld zal goed besteed
worden. Al met al een mooie en informatieve avond.

Namens de ZWO: Anneke de Jong en José Vijver

——

Deventer Geeft Warmte

In deze donkere, koude maanden lopen de kosten voor velen flink op en wordt het dagelijks
leven voor steeds meer mensen een financiéle uitdaging. Extra uitgaven voor warme
kleding, schoenen en andere benodigdheden kunnen vooral in gezinnen met kinderen
zwaar drukken op het beschikbaar leefgeld. Ook de boodschappen worden duurder en
vooral prijzen van gezonde versproducten stijgen in de wintermaanden.

Actie van verbondenheid

Maar in tijden van kou en zorgen kunnen we samen het verschil maken. Daarom zet het
Meester Geertshuis zich samen met de kerken van het Kruispunt Diaconaal Deventer (KDD)
voor het vijfde jaar op rij in voor mede Deventernaren met de actie Deventer Geeft Warmte.
De afgelopen jaren waren we dankzij deze actie in staat honderden

Deventernaren te ondersteunen in de donkere dagen.

C*) MEESTER
Met uw donatie kunnen we praktische hulp bieden aan de inwoners GEERTSHUIS
die het financieel zwaar hebben. Uw steun betekent echter veel meer
dan alleen financiéle hulp. Het is een boodschap van saamhorigheid 5
. ' 25\ "
en warmte voor de mensen die het het hardst nodig hebben. L Kru.s pu nt
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Doe mee en geef Deventer warmte! Uw donatie, groot of klein,
maakt een wereld van verschil.

Doet u mee aan deze actie van verbondenheid? U kunt dan uw gift overmaken via de
onderstaande QR-code.
Overmaken kan natuurlijk ook:

NL63 RABO 0348 7289 56

t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis
o.v.v. Deventer geeft Warmte

Uw qift is aftrekbaar van de belasting.

Over de actie is contact met de gemeente Deventer. Zo voorkomen we dat
mensen die een bijdrage ontvangen in de problemen komen.
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Samen verjaardag vieren 80+ - s

Op donderdag 15 januari 2026 van 14.30 uur tot 16.30 uur is er een feestelijke bijeenkomst
in de Dorpskerk van Bathmen voor alle gemeenteleden die tussen 1 oktober en 31 december
hun verjaardag vieren en die ouder zijn dan 80 jaar.

U krijgt een persoonlijke uitnodiging als u in deze periode jarig bent.

Er is koffie en thee met iets lekkers, een hapje en een drankje, een leuk programma en volop
tijd om elkaar te ontmoeten. Kortom: een gezellige middag.

Wanneer? Donderdag 15 januari a.s.
Waar? Dorpskerk Bathmen
Tijd? Vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur

Bent u van plan te komen? Geef u dan op!
Graag een berichtje als u komt naar:
Géke Veldwachter B 06-10362899 ! gekeveldwachter@gmail.com  of naar:

Janneke van Schooten [ 06 -134609 11 ! jannekevanschooten@gmail.com
Hebt u vervoer nodig? Wij zorgen ervoor dat u wordt opgehaald.

De volgende feestmiddagen zijn ook al bekend:

Donderdag 16 april 2026 (jarig in januari/februari/maart)

Donderdag 2 juli 2026 (jarig in april/mei/juni)

Taakgroep pastoraat en diaconie

Actie kerstengel

Deze advents- en kerstperiode hebben de vrijwilligers vanuit de actie Kerstengel 9 mensen van
onze gemeente bezocht. In de hoop hen een hart onder de riem te kunnen steken in deze
soms lastige periode. Zeker wanneer iemand niet de gezelligheid, het gezelschap of de
middelen heeft fysiek of anderszins om er zelf een fijne kerstperiode van te maken.

Met Kerst vieren wij, dat wij blij mogen zijn, juist in alle bescheidenheid en eenvoud. Dat het fijn
is om met elkaar de gebeurtenissen in het leven te vieren. Met kleine attenties en gebaren
hebben de Kerstengelen dit proberen te doen.

Mocht u merken, dat er iemand is, die uw bezoek of een teken van aandacht kan gebruiken,
voel u vrij om daar tijd voor te maken. Ook kunt u dit altijd melden bij de diakenen of het team
Pastoraat en de beide dominees, als u dit zelf lastig vindt of niet kunt doen. Kerk zijn wij samen,
ook in 2026.
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ACTIE
VOEDSELTASSEN

Met het nieuwe jaar start de diaconie weer met de deelname aan
een landelijke actie van de Protestantse Kerk Nederland. De PKN
houdt eind januari, begin februari een voedseltassen actie voor
gezinnen die zelf moeilijk rond kunnen komen. De PKN had
uitgerekend, dat wanneer iedere kerk 25 gevulde tassen zou
aanleveren, wij met elkaar een week lang alle gezinnen die van de
Voedselbank gebruik maken, kunnen ondersteunen.

Natuurlijk verwachten wij niet van u als gemeentelid, dat u met een
volle tas naar de kerk toe komt. Maar wij zullen de dozen die bij
deze actie horen wel bij de beide kerken klaarzetten en wij hopen
dat we met alle donaties vanuit onze gemeente, voor een aantal
gevulde tassen kunnen zorgen.

Hebt u mooie producten van
uw kerstpakket, of andere
gezonde en lekkere
etenswaren die lang
houdbaar zijn en die u een
ander gunt om te krijgen,
doneer ze vooral. U maakt er
mensen blij mee.

AINODVId

De dozen worden eind januari in Bathmen onder de toren gezet en
kunnen voor of na de dienst worden gevuld. Bij de dienst in
Okkenbroek op de 3e zondag zullen de dozen bij de entree in de hal
er naast staan.
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Geen moeite

Door de jaren heen bent u ze ongetwijfeld tegengekomen in het kerkblad: de begrotingen en
jaarrekeningen die op gezette tijden door het College van Kerkrentmeesters worden
gepubliceerd. U zult ze gezien hebben en misschien wel bestudeerd. Rare en onverwachte
vraag: enig idee waarom “Uitgaven, kosten en lasten” steeds begint met de regel ‘Kosten
kerkelijke gebouwen'? En waarom stond daar vroeger niet ‘Onze monumentale kerk’ of
tegenwoordig ‘Onkosten beide kerken'?

De regel “Uitgaven, kosten en lasten” en alle andere regels maken deel uit van het
zogenaamde Rekeningschema Protestantse Kerk. Van alle kerkelijke gemeentes in Nederland
wordt verwacht (en wellicht geéist) dat ze bij hun financiéle verslaglegging gebruik maken
van dit rekeningschema. Ik weet niet of er sancties op staan als je het niet zou doen; er is ook
geen goede reden te bedenken om het anders te doen. Want er valt prima te werken met het
schema. De hoofdgroepen, zoals die worden afgedrukt in het kerkblad, zijn allemaal
onderverdeeld in verscheidene subgroepen. Het is de bedoeling dat elke euro die wordt
ontvangen of uitgegeven een bestemming krijgt in een van deze subgroepen. Dat is, zoals
gezegd, goed te doen; al zijn er hier en daar wel wat kanttekeningen te plaatsen. Voorbeeld:
de term ‘onderhoud’ komt in het rekeningschema meermaals voor, terwijl ik vergeefs naar de
term ‘reparatie’ heb gezocht. In mijn optiek zijn het twee verschillende zaken. Je laat
onderhoud plegen aan een verwarmingsinstallatie om reparaties te
voorkomen, om maar iets te noemen. Ander voorbeeld: wanneer je via
een flyer reclame maakt voor een kerstnachtdienst is dat ‘drukwerk’ van
het zuiverste water. Maar in het schema komt ook de subgroep
‘publiciteit’ voor. Dat wordt dus kiezen. Gelukkig zijn daar vooraf
natuurlijk afspraken over te maken.

Om een idee te geven: in de maand oktober van het vorige jaar moesten
aan 76 bedragen bestemmingen worden gegeven. Of anders gezegd:
moesten 76 bedragen worden opgenomen in het rekeningschema. WIE
dat doet maakt voor deze uiteenzetting niet uit —als het maar gedaan
wordt. Toch besluit ik deze aflevering maar met te zeggen dat ik dit
werk doe. Aardig is namelijk te vermelden dat ik sinds eind jaren 60
soortgelijk werk al beroepsmatig heb gedaan. Toen ik in Okkenbroek
kerkvoogd werd duurde het dan ook niet zo gek lang voor ik deze
administratieve klus overnam van een boekhoudbureau dat hiervoor
aanvankelijk was ingehuurd. In personeelsadvertenties zie je wel eens
het standaardzinnetje “Enige ervaring strekt tot aanbeveling.”

Welnu, het College van Kerkrentmeesters van Bathmen-Okkenbroek had
er een aantal jaren geleden blijkbaar geen moeite mee dat iemand met
véél ervaring dit werk ging doen.
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Brandstof januari

Tenzij anders vermeld is het niet nodig om je vooraf aan te melden voor de
activiteiten.

Elke zaterdag wordt er om 7.00 uur gemediteerd in het koor van dorpskerk
Bathmen. Wil je meedoen, doe dan mee.

Zondagmiddag 4 januari is het Proathuus weer open, in dorpskerk Bathmen van
14.00 tot 16.00 uur. Een plek voor gezelligheid en ontmoeting!

Vrijdagmorgen 9 januari, en niet 2 januari zoals in het Brandstof boekje staat, is er
weer een meditatieve wandeling. Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats
halverwege de Oostermaatsdijk. lets voor twaalven nemen we weer afscheid.

15 januari staat de film After Life op het programma, deze keer in dorpshuis Ons
Centrum in Okkenbroek. Inloop vanaf 17.30 uur, vanaf 18.00 uur samen eten, de
film start om 19.30 uur. Na afloop wisselen we met elkaar van gedachten over de
film en kunnen we nog wat drinken. Voor de laatste plekken aanmelden bij Anton
Weenink (06-24878282).

De stamtafel staat weer klaar in dorpskerk Bathmen op vrijdag 23 januari van 11.00
tot 12.30 uur. Een plek waar iedereen stamgast kan zijn.

De gespreksgroep ‘Verder na verlies van een partner’ komt op 22 januari voor de
tweede maal bijeen. Informatie bij Hanneke Diermanse (06-12530281).

Dan nog twee activiteiten in de Ichtuskerk waar mogelijk belangstelling voor is:

Woensdagavond 14 januari en 28 januari om 20.00 uur wordt onder leiding van Ko
Brevet ingegaan op het verhaal van Ruth. Een prachtig oudtestamentisch verhaal,
gericht op het concrete dagelijks leven, waarin veel thema's worden aangeraakt.
Dinsdagavond 20 januari om 20.00 uur een lezing van Peter Dullaert over klooster
Nieuw Sion.

Vooruitblik naar februari:

Zaterdagochtenden mediteren

Proathuus 7 februari

6 februari meditatief wandelen

8 februari Vertelvoorstelling van Pauline Seebregts, verhalen van hoop

12 februari Jezus, waarom?

24 februari Lezing van Josien Beltman over het project ‘Van wie is het platteland’ en
de rol die een museum kan spelen.

27 februari stamtafel.




Heintje Schoolen - Toorneman

Op 3 december is heengegaan Johanna Hendrika Schoolen-Toorneman in de
leeftijd van 82 jaar. Tot haar ziekenhuisopname woonde zij op de vertrouwde
plek aan de Oude Holterdijk. De laatste jaren, na het overlijden van Herman,
woonde zij er alleen. Met hulp van haar kinderen en buren redde zij zich.

De tv stond altijd aan en ook werden trouw de puzzels en sudoku’s gemaakt in
de krant. Heintje werd geboren aan de Apenhuizerweg op de boerderij in een
gezin van drie kinderen. Thuis hielp ze van jongs af aan mee in het huishouden
en het melken van de koeien. Ze ging naar de dorpsschool en daarna volgde nog twee jaar de
huishoudschool in Gorssel.

Op een feest bij de Oude Molen ontmoette ze Herman, en ze trouwden op 5 juli 1968. Samen
werden zij ouders van dochter Henny. Het jonge gezin verhuisde naar de Oude Holterdijk.
Herman maakte lange dagen bij de slachterij. Heintje zorgde voor het huishouden en gezin.

Al vrij jong kreeg ze diabetes waar ze goed mee omging.

In huis en buiten was er altijd wel werk. Ook de groentetuin was haar terrein.

Ze genoot van haar kleinzoon Rens en was een lieve oma. De laatste jaren waren er regelmatig
gezellige uitjes met de buurvrouwen. Het naoberschap was belangrijk voor Heintje.

Tijdens de afscheidsdienst op 10 december in Vredehof is Heintje in liefde herdacht. Uit de
bijbel lazen we Psalm 31 vers 16a: ‘Mijn tijden zijn in uw hand' In dit vertrouwen hebben we
Heintje te ruste gelegd.

Ds. Hanneke Diermanse

WYIHOW3W NI



FHIANMTINYIN LIH NVA

Concert Nederlands Jeugd Strijkorkest 0.1.v. Carel den Hertog

Op zondag 18 januari 2026 kunt u in de Dorpskerk in Bathmen naar een concert van Het
Nederlands Jeugd Strijkorkest (NJSO). Het NJSO is hét strijkorkest voor talentvolle strijkers
tussen de 12 en 21 jaar. De leden komen uit het hele land en zitten veelal in jongtalentklassen
of vooropleidingen van de Nederlandse conservatoria.

Het NJSO brengt jaarlijks twee programma’s die bestaan uit een
bijzondere combinatie van bekende evergreens uit de
strijkersliteratuur en eigenzinnig repertoire. Musici uit de beste
Nederlandse orkesten en ensembles staan de leden bij in de
voorbereiding, zoals uit het Koninklijk Concertgebouworkest,
Amsterdam Sinfonietta en het Dudok Kwartet.

De projecten worden afgesloten met concerten in de mooiste
zalen in binnen- en buitenland. Zo speelt het orkest regelmatig
in het Koninklijk Concertgebouw en reisden zij recentelijk af naar
Wenen, Florence, Lissabon en Aberdeen. Vaak wordt hierbij
samengewerkt met solisten van wereldfaam: onder anderen Liza
Ferschtman, Quirine Viersen, Claron McFadden, Bart Schneeman
en Cora Burggraaf verbonden zich aan het orkest.

Concert: 18 januari 2026, Dorpskerk Bathmen. Aanvang: 15.00 uur.
Toegang: € 20,00, Donateurs € 12,50, Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.

www.muziekkringbathmen.nl




Het was heel sfeervol en het koor zorgde voor een

warm kerstgevoel.

De kerstmiddagen in Bathmen en Okkenbroek.
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Miclclag speciaal VOoOor Lincleren en hun {:ami e

Samen ontdekken, samen vieren en samen eten —dit zijn de drie kenmerken van een middag
speciaal voor kinderen in de leeftijd van de basisschool én hun ouders en mogelijk opa’s en
oma’s.

Wat magje verwachten? Creatief, speels, gezellig en vooral met elkaar bezig zijn met een
Bijbelverhaal.

Welk verhaal? Dat van de Wijzen uit het Oosten. Die zien
een bijzondere ster en gaan op reis om meer te weten te
komen over die ster.

Wanneer:  zaterdagi1zjanuari
Tijd: 14 tot 16 uur
Waar: Dorpskerk Bathmen

Voorwie:  kinderen tot1zjaaren hun familie
Kom je ook? En neem een vriendje of vriendinnetje mee!
Oja, we sluiten af met het eten van iets lekkers.

Tot17januari, groetjes van Dirkje Jansen, Aard Jan Kram, Rolph Markvoort en Gert Wijnstok

Week van gebed voor eenheid

Januari begint weer goed metde jaarlijkse gebedsweek van 18 t/m 25januari.

Miljoenen christenen over de hele wereld bidden hierin samen. Dat doen we om te laten zien en
ervaren dat we verbonden zijn —met God én met elkaar. En tegelijk tonen we onze
betrokkenheid met de wereld om ons heen door te bidden voor wat er dichtbij en ver weg
gebeurt.

Zie voor onze kerkdienst en vespers in het verband van BOL
(Bathmen-Okkenbroek-Lettele) het overzicht op p.22.

En lees op de pagina hiernaast hoe je zelf met een wens voor
iemand anders naar de kerkdienst op 18 januariin
Okkenbroek kunt komen.

Doe je mee?
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Oecumene, vlechtwerk

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

De eenheid van christenen vraagt om gebed
en samen eraan werken. Dit verbeelden we
met een papieren vlechtwerk. Het resultaat
is leuk en eenvoudig, maar je moet wel een
beetje handig - niet hardhandig - zijn om

de onderdelen met elkaar te verweven. Het
wordt één hart, waarin de verschillende
kleuren zichtbaar blijven.

Aardig is dat het hart open kan zodat je eriets in
kunt doen. Je kunt ze ophangen, neerleggen of
uitdelen, misschien met een boodschap erin, ter
ere van de gebedsweek voor de eenheid. Maak
er zoveel als je wilt. Veel plezier!

Nodig:
-Voor 4 stuks: 2 vellen gekleurd A4 papier
- Schaar, liniaal, potlood

Doen:

1 -Knip elk vel in de lengte tot 4 gelijke stroken.

2 - Kort de stroken in tot 18 cm, vouw ze dubbel
(tip: nog niet scherp, i.v.m. het vlechten) en
knip het open einde rond af.

3 - Knip de gevouwen kant 3x in, iets dieper dan
de breedte van het deel, zodat er 4 (dubbelel)
strookjes ontstaan.

Nu komt het vlechtwerk. Bedenk: de twee delen
(hier blauw en paars) komen onderaan haaks
op elkaar te liggen zodat ze samen een hart
vormen.

4 - Het vlechten gaat‘doorheen & omheen’
Begin met het rechter bovenste strookje
(hier paars). Leid het door het 1e blauwe
strookje, dan om het 2e blauwe strookje, dan
door het 3e blauwe strookje en om het 4e
blauwe strookje. (Het papier wordt gebogen,
geduwd, geschoven, maar zonder te kreuken
of scheuren. Hier word je vanzelf handigin.)

5 - Schuif de eerste rij paars wat naar boven
om plaats te maken voor de volgende. De
tweede paarse strook gaat nu eerst om, dan
door, dan om en weer door de 4 blauwe
strookjes die het tegenkomt. Schuif paars
weer omhoog en vlecht de derde paarse rij
‘door - om - door - om'de blauwe. Als laatste
gaat de vierde rij paars ‘om - door — om -
door'de blauwe, zodat het schaakpatroon
compleet is.

6 - Controleer aan voor- en achterkant of het
vlechten goed is gegaan en of het hartje
open kan. Breng het hart mooi in vorm en
druk het plat.

7 - Doe er bijv. briefjes in met een wens. Of een
koekje zoals de Scandinaviérs doen, voor wie
dit vlechtwerk een volkstraditie is.
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijn live — d&gfraai mbﬂmmmMmrmMmmkopﬁnaMammmgkm

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

KERKDIENSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Donderdag 8 januari
19.00 Avondgebed, Dijkhuis (ipv 1-1)
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 11 januari - 1e na Epifanie Jesaja 42, 1-7(9) / Psalm 89, 20-28

10.00 Dienst, Bathmen Handelingen 10, 34-38 / Matteds 3, 13-17
ds. Gert Wijnstok
collecte: KIA Noodhulp Oekraine

Zondag 18 januari - 2e na Epifanie Jesaja 62, 1-5 / Psalm 96
10.00 Dienst in BOL verband, Okkenbroek Romeinen 4, 1-12/ Johannes 2,1-11
ds. Hanneke Diermanse en mevr, Marlies ter Horst
Gebedsweek v.d. éénheid v.d. Christenen
Kindernevendienst
collecte: PKN Bijbelspellen

Woensdag 21 januari

19.00 Vesper in BOL verband, Lettele
ds. Gert Wijnstok en mevr. Elsbeth Wubbe
Gebedsweek v.d. éénheid v.d. Christenen

Donderdag 22 januari
19.00 Avondgebed, Dijkhuis
mevr. Ans Steunenberg i.p.v. 15-1
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Zaterdag 24 januari

19.00 Vesper in BOL verband, Bathmen
mevr. Marlies ter Horst en mevr. Tineke Dragt
Gebedsweek v.d. éénheid v.d. Christenen

Zondag 25 januari - 3e na Epifanie
10.00 Dienst, Bathmen
ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer
collecte: Hospice de Winde

Jesaja 49, 1-7 / Psalm 139, 1-12
1 Korintiérs 1, 1-9 / Matteus 4, 12-22

Zondag 1 februari - 4e na Epifanie Sefanja 2, 3:3,9-13/ Psalm 37, 1-11
10.00 Dienst, Bathmen 1 Korintiérs 1, 18-31 / Mattelis 5, 1-12
ds. Gert Wijnstok
collecte: KIA Werelddiaconaat

Donderdag 5 februari
19.00 Avendgebed Dijkhuis
ds. Gert Wijnstok

Zl‘.‘mdag 8 februari- 5e na Epifa“ie Jesaja 43,9-12 /Psalm 112

10.00 Vertelvoorstelling Bathmen 1 Korintiérs 2, 1-5 / Mattetis 5, 13-16
mevr. Pauline Seebregts
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Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto in Het Baoken i Huren ruimte kerkgebouwen
wil komen, zich te melden bij de redactie. André Olden, 06 11608714
Als u geen bezwaar heeft, verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
hoeft u niets te ondernemen Kasterszaican:
: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl
Vervoer van / naar de kerken Bathmen
en/of Okkenbroek

NO4010D

N Kopii inleveren véér ) b |  Gerard Fransen, 0570 654703
i L W'y Melden ziekenhuis of verpleeghuis
i X :P“af“e é‘{'“:"'ag 0570 543175
flo N 8 ermien Brinkman,
;gr:;:r (H L bg.g Mieneke Jansen, 0570 541320
20 MEl . ."-"- ' Voor uitvaartdienst
G ] Neem a.u.b. contact op met één
:; jﬁﬂl van de predikanten
Ry Y &  Banknummers
16 SEPTEMBER WA Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
21 OKTOBER AV Algemeen: NL91RABO0305703714
3 DECEMBER P  zwo. NL60RABO0305737155
7 JANUARI 2027 1Al Diaconie: NL94RABO0305703854

Harry Enserink vertrouwenspersoon-man@kerkdeventerenomstreken.nl;  tel: 0613152255
Al Marianne Nijmeijer  vertrouwenspersoon-vrouw@kerkdeventerenomstreken.nl;  tel: 0622608904

BAOKEN januari 2026 ﬁ;} e
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MARGREET DE HEER

BROKKENHOEK

ER
WORDT VEEL
GESPROKEN
OVER

A.l
- ZOU DIE
OOK IETS
VOOR DE

KERK
KUNNEN
BETEKENEN?

IK WIL WELEENS ERGENS
ANDERS KERKEN, MAAR IK HEB GEEN
ZIN OM TE REIZEN!

MET DEZE
HANDIGE NIEUNE

* BRIL APART VERKRIJGBAAR
** BROOD EN WIIN NIE‘I' BIJGELEVERD

i = S —
JG}UWKEUZE Liederen: - Huub Oosterhuis Preekduur: - Light: 5-10 minuten

- PKN Preekinslag: - Taizé - Medium: 20-30 minuten
= XL: 60-80 minuten

- Doopsgezind - troostend - Liedboek
- Qud-Katholiek - vermanend - gigen playlist
DIENST!

vﬂ
- hybride - verheffend
JEYS MET m UOK' MET

T
p&= JE EIGEN VOORGANGER!

K PAK VAST DE
PEPERMUNT JES!

DANKZIY
DEZE APP VOEL IK ME
WEER HELEMAAL THUIS
IN DE KERK!

IK DROOMDE
DAT MIJN BEROEP WAS
OUERGENOMEN DOOR




